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Justus Lipsiuszaal, 8° verdieping Erasmushuis
Faculteit Letteren, Blijde-Inkomststraat 21 te Leuven

De roman De meester en Margarita van Michail Boelgakov is een
cultboek van de Russische literatuur. In 2005 werd het verfilmd door
Vladimir Bortko. Toen zaten de Russische kijkers en masse aan de
beeldbuis gekluisterd. In de jaren 1990 al werd het boek verfilmd door
Joeri Kara, maar door ruzie over de auteursrechten kon de film niet
uitgebracht worden. Dit is nu toch gebeurd.

Programma
20u00 Inleiding door Prof. dr. Emmanuel Waegemans
20ul5 Vertoning van de film De meester en Margarita

(1994) van regisseur Juri Kara. Met Nederlandse
ondertitels. Duur: circa 125 min.

Gelieve een seintje te geven indien u van plan bent te komen: Pieter L i
Boulogne, codrdinator Centrum voor Russische Studies, Faculteit y
Letteren, K.U.Leuven | Blijde-Inkomststraat 13, 3000 Leuven, Belgié |
pieter.boulogne@arts.kuleuven.be | tel. +32 16 32 54 97 |
http://centrumvoorrussischestudies.be



